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Aan mijn lieve moeder den 28ste december 1851. 

- 

Loven, lieven, dank te weten. 

’t Past mij dat ik ’t samen doe, 

’t is U immers niet vergeten, 

Wat ik ’t laatst zong, blij te moe? 

- 

Loven God, dat Hij u spaarde 

Loven God, voor menig blijk 

Van zijn Vaderlijke zorgen, 

Voor zijn weldaan zegenrijk. 

- 

Lieven U, die steeds woudt blijven 

Wat gij altijd voor ons waad. 

Lieven U de teedre moeder, 

Die Gods liefde ons gaf op aard. 

- 

Danken God, dat Hij de kroone, 

Vader niet nam van het hoofd, 

Danken God: dat wij uw kind’ren 

Niet van Moeder zijn beroofd. 

- 

Danken U, voor al dat goede 

Wat uw liefde ons schenken wou. 

Geve God, dat ik mag toonen, 

Hoe ‘k u Moederzorgen loonen, 



Eeren wil uw liefde en trouw. 

-.=.- 

 

 

 



 

Laatst bijgewerkt: 5 januari 2019 

www.jacobcremer.nl 

 

http://www.jacobcremer.nl/

