Brief aan H. Frijlink, 10 februari 1857.

H. Frijlink was uitgever van Het leeskabinet.

WelEdele Heer!

Eenige tijd geleden nam ik — bij gebrek aan gelegenheid om U te bezoeken — den vrijheid, u een
briefje te zenden waarin ik U voor het Leeskabinet eene vertaling aanbood door iemand vervaardigd
die genoodzaakt is op deze wijze iets voor de zijnen te verdienen. Ik vrees dat het briefje U niet is
geworden; of wel, geloof ik dat U moeijelijk tot de opname er van kondt besluiten, aangezien het
product u onbekend is. Bij deze neem ik nu de vrijheid om u dat stukje eens ter inzage toe te zenden,
met vriendelijk verzoek, om het zoo mogelijk tegen een matig honorarium te willen opnemen. Het
stukje laat zich vrij wel lezen en ’t verhaaltje is niet onaardig. Met de corr. der proeven wil ik mij
gaarne belasten.

In elk geval ontving ik zeer gaarne uw geéerd antwoord. Zoodra ik voor 't Leeskabinet iets
beschikbaar heb zal ik het U toezenden.

Na vriendelijke groeten heb ik den eer mij met de meeste hoogachting te noemen
WelEdele Heer UWDWDienaar
J.J. Cremer

sHage 10 Febr. 58.
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