
Brief aan de Erven Bohn: 

WelEd Heer! 

Met onverdeeld genoegen lazen we heden opnieuw de “Reis van den Betuwschen Landman met zijn 

Zoon naar de Amsterdamsche kermis” ; in Uwen Betuwschen novellen vallen al uwe vertellingen in 

dat dialect zeer in den smaak van het publiek. Wij geloven dat bovenal zulke boertige reizen met 

bijzonder graag te worden gelezen. – Vergun ons daarom, dat wij eens met een bezoek bij U aan 

Soire komen, en u voorstellen een dergelijke reis – indien gij wilt van andere persoonen – naar de 

Arnhemsche tentoonstelling, met een beschrijving van al wat men daar zag en hoorde, voor ons te 

schrijven. Wij zijn van oordeel, dat zulk een werkje thans zeer de aandacht zou trekken, vooral als het 

nog tijdens de tentoonstelling het licht kan zien. – Mocht ons voorstel ingang bij u vinden, en Gij 

Uwen arbeid aan onze welbekende pers willen toevertrouwen, dan zullen wij ‘t over de voorwaarden 

zeker gemakkelijk eens worden.  

Verblijd ons spoedig met een gunstig antwoord, enz.  

Haarlem, 16 Julij 68 (get) De erven Bohn  

(afschrift van brief aan Cremer) Handschrift in de Universiteitsbibliotheek van Leiden.  

 



 

 



 


