
Een rijm, naar opgegevene slotwoorden, den 31sten December 1851 (op slag van twaalf uur) 

Door J.J. Cremer 

 

Bij ’t eind’ van ’t jaar, bij ’t eind dier 

Lange baan, 

Roept m’eene stem: toef stervling 

Denk’r aan (*) 

Dat schoon ge U krachtig voelt, de 

Tijd U eens zal slopen 

Wilt toch de banden hier niet 

Op het sterkste knoopen. 

Hier in dit aardsche huis, beneden 

Is het niet. 

‘t is onvolmaakt op aard, al 

Wat uw oog er ziet, 

Gij denkt: mij wacht de vreugd, mij 

Zal het heil niet missen. 

Gód kent uw lot alleen; gij stervling 

Kunt slechts gissen. 

Gejaagd haakt gij vooruit en Uwe 

Hoop is groot, 

Meér wacht gij nog van d’aard, dan 

Ze U tot heden boodt. 

Maar toef, zie rugwaarts heen, aanschouw 

Den loop der tijden, 

Veel valt er hier beneên, oneindig 

Veel te strijden. 

Nog zijt ge, maar wie weet of niet 

Een volgend jaar, 

Uw dierbren treurend zien, in rouw; 

Op lijk en baar. 



Wat zaligheid voor d’aard, g’ook 

In uw borst moogt voelen 

Waak! Waak! Voor d’eeuwigheid. laat 

Niets dat vuur verkoelen. 

= 

(*) het opgegeven woord was: kraan 
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