
Brief1 van J.J. Cremer d.d. 15 maart 1870 aan Max Rooses2. 

 

 

Beste vriend! 

Wat zegt ge nu toch wel van uwen vriend Cremer.? Dat hij is – een slof – een matsvots3 (wat is 
een matvots? Ik denk – nú ik er over denk – een mat om de voeten op te vegen.) tzij zoo; de 
ondergeteekende had wel eens eerder mogen schrijven; Maar – vervolg nu de duizend en éen 
lezingen op het punt van verontschuldigingen; meestal leugenachtige variaties op het thema: ik 
stelde uit. Basta! 

Ge hebt toch gezien vriend Rooses dat ik wel aan U dacht – al schreef ik dan niet. maar dat was 
niet genoeg. Ik moest den onbekenden Gentenaar briefschrijver in ’t Vaderland4 allang eens van 
verre de hand hebben gedrukt…. Waarom?  - omdat hij zooveel goeds over mij – en naast mijnen 
vriend Van Beers – heeft gezegd….? Nee, dat nu juist niet. Voor zulke beschouwingen, uit een 
eerlijke borst kan men niet bedanken. – Je voelt wat ik zeggen wil. - Maar ik had hem de hand 
willen drukken omdat … (ach hemel, ik ga stranden) omdat er iets uit dien brief sprak wat mij 
toefluisterde: nou, hij mag je wel lijden; ’t is ‘ennen vrind, die ’t best met je meent, en wat méer 
zegt, die voelt wat gij zelf zoo geerne ziet dat men voelt in de wereld. 

Ik betreur het dat wij niet in dezelfde stad kunnen wonen. – 

Nu moet ik u ook eens wat moois vertellen. Daar, (gisteren) kwam een vriend bij mij aanloopen, 
en die was opgetogen. Hij vroeg mij of ik uw stuk (over mij en Van Beers) niet in een goud lijstje 
had. – Om den lof? O nee, dat niet, ik had die al zoo veel – te veel misschien - en; niewaar, men 
raakt er dan wat aan gewoon, – maar, die brief was een prachtstuk van stijl en van vorm en van 
alles wat mooi mocht heeten. Toen ik ’t had gelezen – zo sprak hij – heb ik mij aanstond een 
exemplaar van dat nom-r gekocht om ’t stuk in eigendom te hebben. Nóg eens: prachtig. Als ik 
dat nu gezegd had, dan zou je kunnen denken: geen wonder, en de mof zou zeggen: Würst wieder 
Würst5. Maar nee, mijn waarde, die opgetogen man had er niets geen belang bij; en ’t is er een 
wiens geniaal gemoed zich juist bij wijlen lucht geeft in een stijl vol gloed. Zijn naam? O jawel : 
Roorda v. Eijsingen (de broer6 van den man die u op ’t congres minder beviel). 

En nu heb ik eindelijk een grooter stuk van u gelezen, over N. Amerika. Ik mag immers wel zegge: 
met veel genoegen. ’t Is waarlijk niet gemakkelijk in zoo weinigen bladzijden zulk een overzicht te 
leveren. Toch was er nog plaats voor fijne teekeningen als van Washington en den armen 

 
1 De brief is in het bezit van het Letterenhuis te Antwerpen. 
2 Max Rooses (Antwerpen, 10 februari 1839 – aldaar, 15 juli 1914) was een Belgische schrijver en leider van 
de Vlaamse Beweging. 
3 Betekenis van ‘matvots’ is onbekend. 
4 Rooses publiceerde een ingezonden brief in het Vaderland van 13 december 1869. Hij was in die brief 
buitengewoon positief over Cremer en Jan van Beers. 
5 Oog om oog, tand om tand. 
6 De broer was: Sicco Ernst Willem Roorda van Eysinga (Batavia (tegenwoordig Jakarta), 8 augustus 1825 
– Clarens (Zwitserland), 23 oktober 1887) was een Nederlandse publicist en vrijdenker. Hij was naast 
Multatuli een van de eerste Nederlanders die zich kritisch uitlieten over de uitbuiting van de Javanen in 
Nederlands-Indië. 

 



drommel John Brown. ’t Slot is mooi: de vrijheid is een kloeke moeder – ja, die kloeke zoonen 
zoogt. enz enz. – Ferm! 

En wanneer zullen wij elkander nu voor de zaken van ’t tooneel7 ontmoeten? Ik heb reeds lang 
geleden aan V. Hall geschreven – ingevolge onze afspraak, maar niets vernomen. Ik wacht nu een 
oproepingsbillet. – als ’t plan tot rijpheid komt, moet ge toch stelling komen. 

Hartelijk hoop ik dat ge met uw lief vrouwtje heel wel zult zijn. Zult gij HE vriendelijk van mij 
groeten; en ook den besten professor Heremans8, enz. enz. (gewis wel) – Nu mijn vriend, 
vaarwel! Als ge mij nog eens wilt toespreken (zoo ge tijd hebt) zeg me dan meteen of het slot van 
Dr. Helmond9 u beviel óf u ten minste niet tegenviel.  

Ten slotte ontvangt ge een denkbeeldigen handdruk, en de verzekering dat ik met hartelijken 
gevoelens blijf uw vriend en kunstbroeder 

J.J. Cremer. 

Den Haag 15 Jan 79. 

 

 
7 Cremer, Rooses, Van Beers en anderen waren bestuurslid van Het Nederlandsch Tooneel-verbond.  
8 Jacques François Jean (Jacob) Heremans (Antwerpen, 28 januari 1825 - Gent, 13 maart 1884) was een 
Belgisch liberaal politicus en hoogleraar aan de Gentse universiteit. 
9 Betreft de roman Dokter Helmond en zijn vrouw van J.J. Cremer. 
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