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WelEdele heer! 

Aangezien ik van huis ben geweest zoo kon ik uw beleefde letteren van 1 februari l.l. moeielijk 
eerder beantwoorden. Ontvang thans mijn vriendelijke dank voor dat schrijven, en wil tevens de 
Heeren Leden van het Genootschap Tijd / vlijt uit mijn naam de verzekering geven, dat ik hun 
goeden dank over mijn werk, en de beleefdheid mij bewezen, op hoogen prijs stel. 

Neem ook bij dezen Wel Edele Heer, de verzekering mijner bijzondere achting, waarmee ik de eer 
heb te zijn, 

Uwzdwd 

J.J. Cremer 

Den Haag 

11 febr. 1871 

 

 

www.jacobcremer.nl 

Laatst bijgewerkt: 10 maart 2024. 

 

 
1 De brief is in het bezit van het Letterenhuis te Antwerpen. 
2 Op 20 oktober 1836 stichtte Emmanuel Van Straelen het Nederduytsch Tael- en Letterlievend 
Genootschap Met Tijd en Vlijt. Na enkele jaren werd professor Jan Baptist David er voorzitter van. 
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