In 1873 was voor J.J. Cremer geen productief jaar. Hij schreef het gedicht “’t eerste kiend”, en de
novelle “t hart op de veluw”. Verder werkte hij aan een nieuw toneelstuk, maar deze heeft hij niet
voltooid. Waarschijnlijk was hij er niet tevreden over. Enkele brieven uit 1873 zijn bewaard gebleven,
zoals die aan Fr. Haverschmidt, G. van Tienhoven en M.H. van Lee.

'T ERSTE KIEND.

Ien 't stoel bij de vuurploat zit duttend ’en sloof,
Ze is krom hoast van smerte, vroeg oud, bijkant doof.
'En man en zes kienders die goengen hoar veur,
Eén schat bleef hoar over: heur zon en heur fleur.

Kiek, vorschend goan de oog’ nou ien 't kaemerken rond.
— Woar was ze, die stark heur oan 't léven mog bond ?
— Och, joa! 'tzal zoo wézen: ien ’t lommerig pad,

— Doar plukt ze veur moeder 'en bluumpken of wat.

En buuten, — welzeker, ien 't blomhof, doar stond
Mooi Rika; en 'k weet, wat ze’r zocht dat ze *t vond,
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In 1873 verscheen de, in de jaren 1871-1872, geschreven roman Hanna de freule. Hanna de freule

gaat door voor de eerste sociale roman in Nederland. Cremer beschrijft daarin de botsing tussen
arbeid en kapitaal.
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Wat we verder van hem weten is dat hij herbenoemd werd tot bestuurslid van Oefening kweekt
kennis in Den Haag.



Op het gebied van liefdadigheid ondersteunde hij het gezin van de overleden stadsbesteller
Fraterman. Fraterman was actief geweest voor de Brielse commissie, maar stierf onverwacht. Cremer
startte de actie onder de naam Arm maar eerlijk.

Van 19 juni tot 18 juli was hij met zijn vrouw en dochters op vakantie in Zwitserland. Via Koblenz
bezocht hij 0.a. Bazel, Luzern, Interlaken, Geneve. Via Heidelberg en Bonn keerde hij terug naar Den
Haag.

Het aantal voordrachten dat hij gaf was beperkt. Hij trad op in Haarlem, Amsterdam, Leeuwarden,
Den Haag en Assen.
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