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Zeer Geachte Heer! 

Toen ik dingsdag LL in Haarlem kwam, bemerkte ik al spoedig dat het publiek aldaar in de 

verwachting was, dat ik een mijner Betuwsche Novellen zou voordragen. Ik  had er nooit te voren 

gesproken en wilde het Bestuur niet teleurstellen. Arme Samuël werd alzoo daar niet gelezen. ’t 

Behoort onder de mogelijkheden dat ik hem den 24sten te Rotterdam opvoer, maar t is nog niet 

zeker. Intusschen vernam ik reeds zooveel dat we tevreden mogen zijn. In elk geval zoudt u met de 

verzending naar Rotterdam den minsten spoed kunnen maken. ’t Scheelt maar een paar dagen, 

evenwel, doe zoo als ’t u het beste dunkt. – Indien ‘t werk gereed mogt wezen eilieve zend mij dan 

als ’t kan, nu reeds eenige exemplaren. Is ’t u mogelijk dan later. 

Volgens vroegere afspraak rekende ik eenigszins het saldo ad F200 1e Jan van u te zullen ontvangen. 

T was toch niet uw bedoeling dat ik daarvoor disponeren zou…? Zonder een bepaald aanzoek 

daartoe, doe ik zulks ongaarne. Conveniert het U beter wat later, bv. 1 Febr:, ook goed! 

‘K zou het bijzonder aardig hebben gevonden indien ze in Schiedam klaar (?) kunnen zijn. Opregtelijk 

wensch ik dat uw voet geheel hersteld zal wezen. 

Na vriendelijke groeten met de meeste achting, 

Weledelen heer! 

Uwzd 

12 jan 1860 

J.J. Cremer 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


