
Brief van 16 oktober 1871. 

In bezit van het literatuurmuseum C.4241 B.1 

Den Haag 16 oct 71 

 

Amice! 

Tot mijn leedwezen heb ik het recht niet om u het opnemen van mijn Pauweveerke te vergunnen, 

anders deed ik het zeker. De heer Sijthoff te Leiden is er eigenaar van. 

Ik weet niet of ZE aan onze wensch zal voldoen : mij dunkt dat het hem niet veel kan schaden 

aangezien die vertelling reeds in vier verschillende drukken onder de oogen van ’t publiek heeft 

gebracht nadat gij haar eerst in Den Tijdspiegel hadt opgenomen.  

Vraag het dus aan den heer Sijthoff ; gij kunt des verkiezende van dit briefje gebruik maken om ZE. te 

doen zien dat ik er volstrekt niets tegen heb.  

Na vriendelijke groete, 

J.J. Cremer 

A!  

Dit is een vraag betreffende de bloemlezing van Keijzer. Cremer ? naar u. Gij zult er wel niets tegen 

hebben?    



 



 

 

 


