Brief aan A. Ising, 1 maart 1864

In bezit van het Literatuurmuseum, C.4241 B.1

Amice!

Bij dezen zeg ik u vriendelijk dank voor uw goedheid. ‘T Speet me dat ik u plagen moet want gij zijt,
als auteur voor de jeugd een autoriteit en ik hoop dat jufvr Elisabeth nu een beetje overtuigd zal zijn
van de waarheid dat auteuren iets anders is dat schoolopstelletjes maken. Ik ben erg verkouden en
geloof niet heden te zullen uitgaan. Anders was ik u in persoon komen bedanken.

Tot wederdienst bereid en vr. gegroet door uw vriend

J.J. Cremer

VI. 1 maart 1864










