Brief van J.J. Cremer aan Hendrik Frijlink. Ongedateerd maar van na juni 1857.

WelEdele Heer!

Bij deze verzoek ik U vriendelijk mij wel per omg: per spoorexpeditie te willen toezenden: Lief en leed
uit het leven van een schoolmeester v. J. Gotthelf en door UE vertaald, welk werk door U wordt
afgeleverd af 1.50 volgens aankondiging in ‘t Leeskabinet, benevens uw eigen boekske over de

interpunctie.

Ik hoop deze boeken nog (als 't eenigzins kan) morgen - zondag - avond te zullen ontvangen
aangezien het eerstgenoemde werk maandag voor bij een cadeautje moet dienen.

Niet twijfelende of UE zult aan aan mijn verzoek willen voldoen blijf ik met de meeste hoogachting
UEDWDienaar

J.J. Cremer

ZuidWestbinnensingel bij de Loosduinsche brug A28a:7

’s Hage.
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