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Amice! Ik haast mij u den goeden ontvangst van de stukken. – Uwe vriendelijke letter – en later, den 

aanget: brief te berichten. 

T is alles nu mooi en goed, maar – gij hebt mij ’t geld veel te vroeg gezonden. Als gij de rest nu eens 

niet van me kreegt - ! – Nu ’t zal wel zoo’n niet loopen ; maar k zou toch grooten lust hebben om u 

nog een beetje naar die rest te doen wachten. 

Ook zonder gekheid – zeg ’t mij even per briefkaart zoo gij ’t noodig hebt want alles ik klaar voor de 

pers. Ik heb er pleizier van dat ’t nog behield want er was nog heel wat te snoeien. Maar -  omdat ik 

met die misrekening van de grootte nu trachten wil van de vertelling een stuk geschikt ter voordracht 

te maken, zou ik zoo gaarne, de persklare / en dus verbeterde) kopij nog wel behouden. Ik hoop dat 

gij ’t zult goedvinden. Anders zend mij een briefkaart, maar wees zoo goed, aanstonds na ’t zetten 

het handschrift terug te zenden. Ook svpl de reeds gezonden 20 bladzijden. 

Aan de Veer heb ik gisteren geschreven; en hem ombewimpeld - maar vriendschappelijk  alles 

gezegd wat me op ’t hart lag.  

Dank. Voor al uw vriendelijke al te mooie woorden. Ik zal maar niet beginnen van de eer dat 

Kruseman eindelijk iets van mij zal uitgeven ….. nee, ik schei er maar uit – vraag verschooning voor 

dit roefelschrift. Verzoek de hartelijke groeten aan Mevrouw, en noem mij met een handdruk uw 

steeds zeer dw toegenegen vriend :  

J.J. Cremer 

Den Haag 12 Dec 76. 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


