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Beste vriend! 

Gister avond heb ik uw vriendelijke letteren met de F284,17 in de bode ontvangen. Nou, dat was 

mooi hoor. Brilland zal ik zeggen voor Haarlem! Tot nu toe had ik zoveel ik mij herinner nergens 

minder stoffelijke voldoening gehad dan te Haarlem maar nu – gij weet het ’t is mij zeer boven mijn 

verwachting. 

Het speet me van achteren dat ik je geschreven had, maar er kwam nog een reden bij: er woont hier 

in den Haag een naamgenoot, waar al dikwijls verwarring met brieven enz mee geweest is vooral 

vroeger – een man die erg in de beeren zit. Dit in verband met den vroeger verloren brief en … de .. 

freule … van Plettenberg en …. Nou zu’g’t’begriepen! 

Ik moet straks naar Amsterdam! Dus deze gaat vluchtig. Later meer. Hierbij een brief aan de 

vriendelijke heeren. Is t niet officieel genoeg.   Houd hem dan maar in, maar wat drommels laame 

mekaar niet foppen met die deftigheden.  

Mag ik de gevraagde boeken nu door Nijhoff ontvangen en dan jaarlijk een deel niewaar. 

Nou beste vrienden nogmaals dank! Ik kom zeer heel fameus graag meer bij je. 

Zijt gegroet van Uw vriend 

J.J. Cremer 

En van z’n vrouw 

15 maart 67 

 

 

 



 

 



 

 



 


