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Beste vriend! 

Gelukkig dat men op iets als ’t bijgaande – zoo men t al niet vergeet - er toch volstrekt niet op wacht. 

Mag ik u nu verzoeken inliggenden aan de respective adressen te doen bezorgen. ’T Is wel wat veel 

gevergd maar gij ziet die heeren wel eens en t heeft geen haast. 

Bedank uw lieve vrouw hartelijk voor haar vriendelijke letteren; ik vond dat recht aardig. Ik zou ’t 

heel prettig vinden om U eens op uw villa in ’t groen te zien, en mijne vrouw zou zeker heel graag 

mee komen en kennismaken… maar, als die Pruissen of Franschen of als ze allebei … komen! O, lieve 

zomer! O lieve oranjekleur! O lieve rijke moedertaal. O!O!O!! Nou, we hopen t beste van alles, en – 

jelui vrind te blijven dat hoopt en wel zeker je zeer DW en liefh-  

J.J. Cremer 

27 april 67.  

Zou jij zoo goed willen zijn inliggenden brief aan den heer Winkler te doen bezorgen.  

Ik maakte hier nu maar een pakje van. Salut.  

 

 

 



 

 



 


