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Beste Vriend! 

Eindelijk brengt Simon mij zijn brief enz. ’T heeft wat lang geduurd eer ik dit verzenden kon.  

Toch – ‘t is niet helemaal zijn schuld. 

Eerst talmde de binder. Toen was de schrijver ziek; en – ten laatste wou de Berg niet baren.. Ik hoop 

dat zijn brief met bijhebbend gezelschap meer dan een muis zal zijn ; ik geloof dat. – Mocht ge dit 

met uw lieve vrouw in den besten welstand ontvangen. – Sapperloot was is die Dante heerlijk 

prachtig mooi. Mij dunkt Nack’s werk is een meesterstuk en uw uitvoering van de platen enz enz 

subliem! “T is een cadeau van belang. 

Ik ben er erg wijs mee, en hoop er iets van in den Spect. te zetten. 

Je hebt in dien vorigen brief gelezen dat ik de Haarlemsche heeren en portret zou wagen aan te 

bieden. En er komt niets. – Boven staat: toen was de schrijver ziek – Na mijn laatste uitstapje kort na 

mijn verblijf ten uwent ben ik grieperig enz thuis gekomen en gisteren voor t eerst in de lucht 

geweest. (Maandag per vigils h. en ter: in oefening k k. gelezen.) Dus k wil maar zeggen dat ik nog 

onmogelijk bij den “aangezichts daarsteller” heb kunnen “mij zelf gaan overgeven aan deszelfs 

kunstbemerking”: 

Nu al duurt het nog eenige weken. T heeft geen haast zulk e zeggen. Misschien was het aanbod ook 

gek genoeg. 

Nu groet je vrouw recht hartelijk Amice en geloof mij steeds met de beste wenschen, 

Je zeer DW vriend 

J.J. Cremer 

den Haag  

4 April 67. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


