
Brief aan A. Tergunne van 2 december 1860 over gedichten. 

 

Den weleheer 

A Tergunne 

Deventer. 

 

Weledele heer! 

Ue vriendelijk dankzeggende voor het exemplaar v. N.D: en O. moet ik u tevens berigten, dat ik mij te 

weinig dichter in gebonden stijl reken om onder hen in uw tweede deel te worden gesteld. De 

hooggeleerde verzamelaar zal mij toestemmen dat ik mij bezwaarlijk in de gelederen deze 

Nederlandsche zangers kan scharen; mogt zhg en ue  er intusschenn, om deze of gene reden op 

gesteld zijn -  ik ben dan gewisch niet onwillig om u een paar liedjes ter opname aan te wijzen: De 

ziende in den OverB. tonggval Vergeet mij niet 1860. Engelenwacht Aurora 1853. 

Doch – wat mij betreft, ik acht het beter om de heeren van de lier door mij mede verschijning niet 

boos te maken. Met de meeste hoogachting noem ik mij welw uwdw J.J. Cremer. 

Den Haag 2 dec 60  
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