
Brief aan professor Th. Jorissen van 2 oktober 1869. 

Betreft voordracht in Doetinchem. 

In bezit van het Literatuurmuseum C.4241 B.1 

WelEdelgeb ZGel. Heer! 

Tot mijn leedwezen kon ik uw geerde letteren moeielijk eerder beantwoorden. 

In antwoord op uw geeerd verzoek meld ik U, dat ik -ofschoon ik mijn condities voor dit saison moest 

wijzigen – onze vroegere correspondentie, in aanmerking nemend, bereid ben – bij leven en welzijn – 

tegen het genoemde hon: te D. een voordracht te komen houden. – ’T spijt mij echter hierbij te 

moeten voegen, dat ik voor ’t ogenblik bezwaarlijk een andere datum beschikbaar kan stellen dan 

éen of twee dagen vóor of na 20 Februari 1870. –  

U beleefdelijk verzoekend  mij hierop te willen antwoorden, noem ik mij met de meeste achting, na 

vriendelijke groete 

UwZeerDWD 

J.J. Cremer 

Den Haag 

2 oct. 69    



 



 

 


