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Hoog Geachte Heer! 

Als een gering souvenir aan den avond van den 11den dezer – die door uw vriendelijke 
bemoeijingen ook voor mij een regt aangename was – neem ik de vrijheid U mijn Reisgezelschap3 
aan te bieden. 

In de hoop dat Mevrouw uw Echtgenoot weder geheel hersteld zal wezen, noem ik mij met 
beleefde groeten aan UEdl. en met aanbeveling in uw geeërde vriendschap.  

Hoog Geachte Heer! 

UEZeerDWD 

J.J. Cremer. 

Arnhem 16 maart 1862. 

 

 

 
1 Het is niet te achterhalen aan wie de brief is gezonden.  
2 Cremer was een week in Arnhem in verband met een voordracht. 
3 Een publicatie van J.J. Cremer.  
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