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Den Haag 29 mei 77 

Mijn beste vriend Jan! 

Leest ge de N. Neerl: Dagbladen, dan hebt ge zeker uw weldaad3 op onzen feestdagen reeds 
ontelbare malen aan den volken verkondigd gezien; en dit alleen deed mij eenigszins vrede 
hebben met mijn stomheid jegens u en uw talentvollen vriend Jan Bl4: 

Ja, mijn zwijgen tot nu toe was wél onwillens, door de overstelping van allerlei in deze dagen. Ik 
heb ’t nooit zoo kunnen denken. Zeven en zestig geschenken, meest in zilver; en, bouquetten! en 
bloemen in potten dat het een bloemententoonstelling was, en wij ze niet meer te bergen 
wisten. Zelfs nog dezen morgen alweer bouquetten. Jammer dat de bloemen zoo ras verwelken! 
Ha! Zulken bloemen als onzen van Beers weet te strooien verwelken nooit. 

Dank beste vriend, hartelijk dank! Wat hebt gij ’t allerliefst met ons gemaakt.- toen ’t vers – door 
uwen vriend getoonzet aankwam, had ik maar éen jammer; nl. dat wij ’t niet aanstonds goed 
konden hooren. Mijne dochters zongen ’t wel even, maar er behoorde toch eenige studie toe, en 
de tijd ontbrak haar geheel. 

Toen kwamen zij op ’t denkbeeld om de uitvoering van u lieder werk aan een Dame van onze 
kennis op te dragen, die het gaarne op zich nam. Den 26den nu, op ons feest van ruim honderd 
personen (na opvoeringen ten tooneele) kwam Mevrouw Singels, geb. Van den Berg5, bij gestaan 
door eenige dames en heeren (koor! Voor t refrein) ons vergasten op uw keurig en zo echt Van 
Beersing gedicht, en mooi: mooi bravo klonk het daarna van allen kanten. Mooi, ja! ’t Is een van 
de geschenken die mij t meest hebben voldaan, en, als gij eens bij mij komt dan hoop ik dat de 
meisjes t voor u zullen durven zingen. Wij mogen t hoezee voor Cr: dan wel in Bruidspaar of zoo 
iets veranderen, want anders zou ik me waarlijk gaan inbeelden dat ik inderdaad zoo’n belangrijk 
personage was.- 

Het goede van U en uwe beste vrouw en ook van uw zoon6 en dochters te vernemen, deed me 
recht goed. Wat kunt gij lieden trotsch zijn op zoo’n jongen! Ik wenschte dat hij even als in 
Brussel hier ook eens zijne schilderijen liet zien. Dat marcheert hier best, en Jan van Beers Jr. is 
toch een Nederlander! (???)7  - en de groot ouderlijke vreugde! – t geeft gr. o8, zorgen hoor ik u 
meesmuilen, neen, dat zegt gij niet. t zal uw hart - uw lier weer jóng maken. Ik heb t reeds 

 
1 De brief is in het bezit van het Letterenhuis te Antwerpen. 
2 Jan Van Beers (Antwerpen, 22 februari 1821 - Antwerpen, 14 november 1888) was een Vlaams dichter. 
3 Enkele dagen na de viering van het 25-jarig huwelijksfeest van de Cremers in Diligentie stond er in de 
Nederlandse kranten een verslag van het feest. Met name het gezongen gedicht van Jan van Beers op 
muziek van Jan Blockx trok de aandacht.  De tekst en de muziek van het gedicht zijn niet bekend.  
4 Joannes Josephus (Jan) Blockx (Antwerpen, 25 januari 1851 – Kapellenbos nabij Antwerpen, 26 mei 1912) 
was een Belgisch componist, docent en musicus. 
5 Zeer waarschijnlijk Catharina Suzanna Petronella Borgerhoff van den Bergh. Zij was gehuwd met Jacobus 
Singels. 
6 Jan Van Beers (1852 – 1927) was een Belgisch kunstschilder. Hij was de zoon van de dichter Jan Van 
Beers (1821-1888). 
7 In de Belgische pers werd het gerucht verspreid dat Van Beers in Nederland geboren zou zijn. 
8 Groot ouderlijke 



ondervonden! Groet uw lieve vrouw en familie hartelijk van ons. Geef den talentvollen Jan Blockx 
voor mij de hand en doe hem s.v.p. bijgaand portret, en voel mijn warmen handdruk beste vriend, 
en geloof mij steeds uw trouwe  

J.J. Cremer. 

 

De originele brief is in het bezit van het Letterenhuis te Antwerpen: 
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