
Brief van J.J. Cremer aan J. van Vloten, 27 juli 1864. 

 

Den WE geleerde Heer professor J. van Vloten, gelogeerd te Katwijk binnen. 

Stempel op enveloppe: ’s-Gravenhage, 27-7, 5-10 64. 

 

Waarde Professor: 

Vliegend een woordje: de heer Sijthoff maakt bezwaar tegen het opnemen van een fragment uit een 

der Betuwsche vertellingen; Ik heb ze aan Z.E. verkocht, en moet toegeven dat, waar ZE ze goed 

betaald het niet gemakkelijk gaat er een deel – zij ’t ook klein aan een andere uitgever gratis van af te 

staan.  Ik weet raad – indien ’t u genoegen kan doen. In nevengaand klein stukje zal wel een brokstuk 

voorkomen dat u dienen kan. ‘T is mijn eigendom. Maar zend mij svpl niet meer dan een paar 

bladzijden. In de hoop u wel zijt na uw groeten aan mevrouw en den jeugd. Tot ziens. UWDWE  

J.J. Cremer 

 

U zoudt met een paar woorden t begin kunnen vertellen en opnemen van blad 12 +- tot het einde. Of 

wilt u bij het eerste plan blijven. Mij is ’t wèl.  

Neemt u v. B. en v. B. zeg u dan svpl bij dat het een klein vertelseltje is.  

Salut! 

Wanneer zullen we ’t genoegen hebben u te zien? 

 

Dus uit geen der andere Bet. Vertellingen zult u svpl wat overnemen. Salut!  

Woensdag 27 julij 64. Zie andere zijden. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 


