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Hooggeachte Heer, 

Namens mijn vader moet ik u melden dat hij wel aanstonds uw vriendelijk schrijven beantwoord zou 

hebben, maar door een vreeselijk spit aangetast te bed zijnde daartoe niet in staat was. Ofschoon 

zijn lezing op morgen te Amsterdam reeds moest worden uitgesteld zoo hoopte hij op Dinsdag a.c. te 

kunnen optreden. Nog steeds lijdende vreest hij er zeer voor. 

Nu is het de vraag of een tellegr. u uiterlijk zondagavond nog kan bereiken of papa al dan niet 

dinsdag hoopt te kunnen komen of dat u er al aanstonds werk van wilt maken om Papa voor Maart 

of April met een anderen spreker te doen ruilen.  

Zooals de ziekte nu minderende is zou het niet onmogelijk zijn dat het den 10 nog kon doorgaan doch 

u begrijpt wel dat er nu moeielijkt iets met zekerheid van te zeggen valt. De pijnen waren zeer hevig.  

 Met de vriendelijke groeten van mijne ouders ook aan Mevrouw noem ik mij Uwe en Zeer Dienst w. 

L. Cremer 

4 Februari 80 
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