
Brief van J.J. Cremer d.d. 22 november 1869 aan Maurits Hendrik van Lee1. 

Brief over een aantal praktische zaken in verband met een voordracht in 

Brussel.  Brief is in het bezit van het Allard Pierson museum Amsterdam. 

 

Mijn waarde Heer van Lee! 

Moeten er geen geldige zeer geldige redenen zijn wanneer een menschenkind den wensch uitspreekt 

dat men hem de bewijzen van sympathie zal onthouden die men hem heeft toegedacht. Och als ik u 

maar eens even spreken kon. wat zou het u spoedig duidelijk worden dat ik -  hoe zeer gevoelig ook 

aan die waarlijk allervleiende voornemens  van u en de leden uwer commissie, wel dringend 

verzoeken moet om mij maar dood stilletjes te laten binnensukken en kalm in thotel te laten eten 

met mijne goede vrouw. In de laatste dagen was ik niet goed op streek – zoodat ik al eens vreesde – 

zou ’t wel gaan. Maar, mijne voordrachten2 kosten mij veel inspanning en – ik moet nu wel alles 

schrijven – ik ben geenszins van ijzer. Op den dag der voordracht ontzie ik mij zooveel mogelijk en een 

diner vóor de lezing – waar men daar toch graag met zulke heusche gastheeren kennis maakt en wat 

praat is mij even zeer ontraden als een partijtje er na. 

En heb zeer beleefd aanbod van verwelkomen en afhalen van den trein. - Zie ik moet dat nu maar 

eens heel prozaïsch uiteenzetten. Als Cremer met den trein aankomt dan slaat hij (nú vooral omdat 

hij niet al te wel was, omdat hij zeer gevoelig voor kou vatten is en omdat hij graag zijn stem voor de 

lezingen bewaren wil) den shawl over den neus en kruipt graag zoo gaarne gauw mogelijk in een digt 

vigilantje. Voor wisseling van gedachten acht hij het platform van een stations gebouw weinig 

uitlokkend; en – ziedaar nóg iets: ik  heb er ‘tland aan dat vier vijf personen, om mij; daar in de kou 

zullen gaan staan complimenten maken zonder dat we er van allen iets aan hebben. 

“Wat een allemachtig saaie vent! Is dat een Klaas!!” hoor ik u allen uitroepen. Die verdient niet 

anders dan dat ie stikt in z’n cache-nez3 of shawl. – Nu ja, dat zullen de heeren nu wel niet roepen 

maar gedachten zijn tolvrij. Om den schrikkelijk kwaden indruk nu een klein beetje weg te nemen 

begin ik: met u waarde heer van Lee, beleefdelijk te verzoeken de heeren medebestuurders recht 

hartelijk voor mij te willen dankzeggen dat zij zoo veel vriendelijks met mij voor hadden, maar hun 

tevens de eenigszins geldige redenen mijner flauwheid te openbaren. En ten anderen met een klein 

bescheiden voorstel te doen. – Zie, den dag na de lezing als mij dán bv, van 7 of 8 tot 10 uren 

‘savonds eens kennis maakten; op echt Nederlandsche wijze presenteert gij dan een krakeling met 

een glas Bordeaux, en – als de dames er dan bv. bij mochten zijn dan wil ik ten bewijze mijne 

dankbaarheid ons twandude plan heel graag nog een paar versjes reciteeren zoo goed als ik ’t kan. – 

Wat dunkt u. – Liefst alles kalm en eenvoudig!  

En nu in de hoop dat alles wel zal blijven en dat gij deze vlugschrift regelen goed zult opnemen en 

uitleggen ga ik eindigen.  Maar wacht, eerst nog een woord van dank voor uw welwillend aanbod van 

’t photografieren. Wij kunnen daar vrij dag avond – bij welzijn – nog eens nader over praten. U hebt 

zeker een heel oud werk gezien. Er zijn er later betere gemaakt. Ik hoop er u een aantebieden.  

 
1 Maurits Hendrik van Lee (1832-1907). Nederlands journalist werkzaam in België. Was betrokken bij de 
afschaffing van de zegelrecht op dagbladen in Nederland. Werd later Belg. Ook wel H. van Lee. 
2 Cremer trad 25 november 1869 op in Salle Marugg in Brussel. De opbrengst ging naar een goed doel. 
3 Hoofddoek. 



Ja nog een vraag, mijn plan was voor te dragen de OverB.4 Vertelling Oan ’t kleine rivierke, en zie daar 

bedenk ik mij op eens dat ik daarin den luiaard naar het portret van Van Spyc5 Van Spick  onzen 

zeeheld laat kijken. Hij zegt niets wat aanstoot kan geven, maar, komt het u toch ook niet voor dat 

een herinnering aan die dagen vooral met onzen held minder kiesch zou kunnen genoemd worden. 

Indien gij zoo oordeelt dan neem ik Bruur Joapik. ’t Pauweveerke kan ik om bijzondere redenen 

moeilijk nemen, en ik heb bij ondervinding dat de andere stukken niet minder goed voldoen. Ik hoor 

uw antwoord omtrent van Speyk wel in ’t hotel, donderdag niewaar? (hotel de la Poste ’t is immers 

een mooi ruim uitzicht) ms dat zal wel goed zijn.  

Na vr. groete met de meeste achting 

Uw dwd 

J.J. Cremer. 

22 nov. 69 

 

Zou ’t ook al te veel moeite veroorzaken indien u aan de familie Roorda deedt weten dat wij niet in de 

Flandre maar in t hotel De la Poste gaan logeren. Mijne vrouw vreest dat haar vriendin een vergeefse 

reis zou maken – Vale-  

 

 
4 Overbetuwse 
5 Jan Carel Josephus van Speijk (Amsterdam, 31 januari 1802 – Antwerpen, 5 februari 1831) was een 
Nederlands kanonneerbootcommandant tijdens de Belgische Opstand die vaderlandse roem verwierf door deze 
boot te laten exploderen en zo voorkwam dat zijn schip in de handen van de Belgische opstandelingen kwam. 





 



 

    

 



  

Courrier de la Meuse, 24 november 1869: 
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