
J.J. Cremer was een groot bewonderaar en vriend van de Belgische dichter Jan van Beers.  

Reeds in 1858 schreef Cremer ‘Een toast aan mijn vriend, den Vlaamschen zanger Jan van 
Beers’, welke gepubliceerd werd in het tijdschrift de Tijdstroom van 1859. Het vriendschappelijk 
contact is altijd gebleven. Van Beers logeerde met regelmaat bij Cremer. In een brief uit 1873 
schrijft hij: ‘Een blijde tijding werd mij gebracht. – wij zullen zoo gelukkig zijn u den 18den april te 
zien en – te hooren. Bravo! Heerlijk.’. 

Aanvankelijk woonde Cremer in een bescheiden huis aan de Zuidwest Binnensingel in Den 
Haag. Van Beers vond dat huis weinig behaaglijk. Cremer schrijft ‘Nu mijn vriend! Als ge  - hoe 
dan ook – in Holland komt, en óok in den Haag, versmaadt ge dan ons zolderkamertjen  niet …. 
Zeg…? – is ’t u te koud? Te …. Gij weet het onze harten zijn warm’. 

Nadat Cremer was verhuisd naar een riant pand aan de 2e Van den Boschstraat in Den Haag kon 
hij hem een gerieflijke overnachting aanbieden. Cremer schrijft daarover: ‘Groet je dierbare 
hartelijk. Als zij lust heeft je naar ’s Hage te vergezellen en gij wilt u samen met éen tamelijk ruim 
bed vergenoegen; t zal ons recht veel pleisier doen….’.  

Cremer is in zijn brieven aan Van Beers buitengewoon amicaal. De hartelijkheid die uit de 
brieven aan Van Beers spreekt is bij geen andere kennis of vriend aangetroffen. In 1877 begint 
Cremer een brief met de aanhef “mijn beste vriend Jan”.  Cremer nodigt Jan uit op zijn 25-jarig 
huwelijksfeest. Jan van Beers is niet op het feest geweest. Jan stuurt hem een gedicht dat door 
de Belgische componist Jan Blockx op muziek is gezet. Iets wat Cremer  zeer op prijs stelde, en 
wat in de kranten veel aandacht kreeg.  

Cremer schreef verder in die brief: ‘Wij kennen elkaar beter dan eenig ander, want wat er leeft in 
uwe fantazij dat heb ik altijd gezien en liefgehad, en wat ik gedacht heb dat hebt gij steeds 
gevoeld.’ 

Cremer ontving van Van Beers een buste en foto’s werden uitgewisseld.  

Ook de ouders van Cremer kenden van Beers. Bij het 25-jarig huwelijksfeest stuurden zij  Van 
Beers hun gelukwensen en eindigen ze met de zin: ‘Uw toegenegene oude vrienden’. 

Cremer adviseerde Van Beers hoe hij voor eigen rekening voordrachten kan organiseren. 
Daarover een andere keer meer. 

Beide mannen kwamen elkaar ook tegen bij de oprichting van het Nederlandsch 
tooneelverbond. Samen met  J.N. van Hall en H.J. Schimmel hebben zij zich ingezet voor de 
stichting van een vereniging die zich de belangen van het nationaal toneel zou moeten gaan 
behartigen. 

De brieven van Cremer aan Van Beers zijn in te zien in het Letterenhuis te Antwerpen.  
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