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Het leeskabinet, 1855:

JOAPIK PETER VAN HUUNSE

OF DE

ZILVERE BRULL'FT VAN D'N DOMMENEI VAN RANDIK *).

Do predikant van Randit vierde in Oogstmaand des jaren 1S..
met z{jne beminde gade de zilveren bruiloft. Reeds vroeg in den
morgen wapperden de vlaggen van het pastorle-gebouw, e¢n na
een hartelijken ontvangst van betrekkingen of vrienden, reden de
foestvierende echtelieden met hunne gasten in luchtige rijtnigen,
met vlugge paarden bespannen, naar den zoogenaamden : Berg. s

Diddr, in de schoone natunr en later aan den welvoorzienen en
slerlijk getoolden disch, genoot men do gepaste vreugde, welke
men zich had voorgesteld; en menig hartelijk dichtstuk of roerend
feestlied, met accompagnement van een goed orkest, verhoogde
de blijde stomming von den dag.

Het zal zoo omtrént negen ure In den avond zijn geweest, dat
een man in een blasuw linnen klel gekleed, met een pijpje in den
mond, do vorsiords feestzaal blnnen stapte, doch aldra door een

*) Over-Betuwsche tongval.

De Luimige zangster 1866:



JOAPIK PETER VAN HUUNSEN.

OP DE
ZULVEREN BRULLEFT VAN DEN DOMMENEI VAN BANDIK. (")

(Gelegenheids-stukje.)

De predikant van Bandik vierde in Oogstmaand des jaren
18.. met zijn beminde gade de zilveren bruiloft. Reeds vroeg
in den morgen wapperden de vlaggen van het pastorie-gebouw,
en na een hartelijke ontvangst van betrekkingen of vrienden,
reden de feestvierende echtelieden met hunne gasten, in luch-
tige rijtuigen met vlugge paarden bespannen, naar den zoo-
genaamden ,, Berg.”

Dédr, in de schoone natuur en later san den welvoorzienen
en sierlijk getooiden disch, gemoot men de gepaste vreugde
welke men zich had voorgesteld, en, menig hartelijk dichtstuk
of rocrend feestlied, met accompagnement van een goed orkest,
verhoogde de blijde stemming van den dag.

Het zal zoo omtrent megen ure in den avond zijn geweest,
toen een man in een blaauw linnen kiel en met een pijpje
in den mond, de versierde eetzaal binnen stapte, doch aldra
door een der tafelbedienden met de woorden: ,Hola! vrindje,
je hoort hier niet,” werd tegengehouden. De man met den kiel
liet zich echter niet afschrikken, maar zag, na zich uit de han-
den van den knecht te hebben losgewerkt, verbluft over de

(') Over-Betuwsche tongval.
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