
Een toost aan mijn vriend Jan van Beers : met een Overbetuwsch praatje tot 

inleiding – J.J. Cremer 
Geschreven in 1858 “na het hooren voordragen van een drietal zijner gedichten uit den bundel 

Levensbeelden”. 

Handschrift: "Een toast aan mijn vriend, den Vlaamschen zanger Jan van Beers [...] met een Over-

Betuwsch praatje tot inleiding" . Fol. 1-2: eerste versie. Fol. 3-5: tweede versie. Datering ontleend 

aan de gedrukte uitgaven. Handschrift door de Koninklijke bibliotheek in 1952 gekocht van 

Antiquariaat Gijsbers en Van Loon te Arnhem (cat. 84, nr. 18). Vgl. de uitgave in De Tijdstroom 2 

(1859), p. 94-97, en in J.J. Cremer, Romantische werken. Dl. 14. Amsterdam, Noothoven van Goor, 

1881. 5 fol. Aanvraagnummer: KW 134 B 11 / 32. Alleen op microfilm raadpleegbaar. 

Aanvraagnummer: KW CREM 3. 
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