
 
 

 

Voordrachten door J.J. Cremer gehouden in 1858. 

 

 

NRC, 7 januari 1858: 

 
 

18 januari 1858: bij Oefening kweekt kennis in Den Haag  

 

Dagblad van ZuidHolland en sGravenhage, 24 januari 1858: 

 
 

NRC, 30 januari 1858: 



 

 
 

Algemeen handelsblad, 2 februari 1858: 

 
 

Februari 1858: 



 
 

Leijden Holl maatsch v fr kunsten 12 febr 57 

 

Mijne dames en heeren! 

Tot mijn groot genoegen werd ik deze avond in staat niet andermaal verhinderd om als spreker voor 

u op te treden. Het is mij een groot genoegen dat ik niet weder werd genoodzaakt mijn gegeven 

woord.    

 

Het is mij een groot genoegen dat ik ditmaal in staat was om het gegeven woord te houden en als 

spreker voor u optetreden. 

Waag ik de onderstelling (mijne d: en h: ) dat mijne Over Betuwsche novellen aan sommigen uwer 

niet geheel onbekend zullen zijn – (de uitnoodiging van heeren bestuurderen geeft er mij eenige 

vrijmoedigheid toe) de eer u er een voor te dragen had ik nog niet; en – gaarne neem ik deze 

gelegenheid er toe te baat. 

Alzoo voor een OverBetuwsche novelle – nog niet in druk verschenen; vraag ik uw welwillende 

aandacht. – 

Wilt gij nader weten wat gij krijgen zult - ? 

Welnu gij bekomt een preek op bijzondere wijze. Een preek in heel wat afdeelingen, met een pauze 

in ’t midden, met den tekst achteraan maar toch met een titel of hoofd en dat hoofd is: ‘t 

Paauwenveêrke 

 

 

 



 
 

Leydse courant, 19 februari 1858: 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

22 februari 1858: 

Voordracht van ’t Pauweveerke in Arnhem. 

 

 
 
Introductie bij de voordracht van ’t Pauweveerke op 22 februari 1858 in het Musis Sacrum te Arnhem door 

J.J. Cremer. De opbrengst van de avond was voor armlastige schippers, die vanwege het weer al enige tijd 

zonder inkomsten zitten. 



 

22 febr 1858 Arnhem 

Mijne Dames en Heeren! 

’t Was op den 6den Januarij dat mij, van deze stad een anonyme brief gewerd. In den regel houdt ik van 

geen anonyme brieven. De inhoud van dien brief was in den aanvang vleijend: “Menheer we hebben je met 

genoegen gehoord enz.”- vervolgens indiscreet en benauwend tevens: “We wilden je nogmaals hooren.  

geef ons t kriekende kriekske – terwijl die inhoud brief ten slotte echter was die brief opwekkend, krachtig; 

en edel! Mogt heeten: Lees! Omdat we behoeftigen zoo gaarne helpen in den nood. 

Ik zei de brief was anonym. Het: “eenige Dames: verving den overal indringenden N.N. 

In den regel houde ik niet van anonyme brieven maar – als de anonymieteit een uitvloeizel is der zuivere 

leere: laat zelfs uw linker hand onkundig niet weten wat uw regter doet, dan dan zeggen we vrolijk soms 

toch geschiedt toch ook de wil, op aarde. 

Die  eenige dames bleven mij onbekend. Ze moeten het blijven ook voor U. en voor mij 

En nu – nu sta ik vóór u mijne hoorders een aanzienlijke vergadering om aan den roepstem gehoor te ge-

ven. 

Om het gegeven woord gestand te doen. 

Gij denkt dat de taak mij gedrukt heeft. Misschien zegt ge: er behoort wel ijdelheid hoogmoed toe om een 

verwachting te durven spannen à één gulden de persoon. 

Waarvoor men bijna een concert of tooneel avond kan 

Hij of zij mijne Dames en Heeren die zich een oogenblik op gaven Gods durft verheffen, hij die voor dat ont-

vangene iets meer durft gevoelen dan dank en tevredenheid, ik noem hem gek. Ik ben het niet. In deze ver-

gadering zijn er geen zoo wij vertrouwen. 

Één wenk, één slag van boven. Vioolvirtuoos die slag heeft uw hand getroffen, aan uw speeltuig ontlokt ge 

geen toonen meer. Kunstenaar gij die met verwen toovert een wenke den Almagt en zelfs gij ziet de schep-

ping niet meer. Man, bedeeld met gaven des geestes – een wenk van boven en, een lach der onnozelheid 

plooit uw lippen óf wat blikt ge in ‘t ronde, de wereld ontwijkt u en zegt: “die arme man! 

Goddank Zóó denk ik – en toch – toch was ik geen oogenblik in vreeze dat ik een verwachting á één gulden 

zou te leurstellen. Waarom? Omdat mijn voordragt slechts het dankje! Moest zijn voor uw aalmoes. 

 

Handschrift uit de Koninklijke bibliotheek: 



 



 

 

 

8 maart 1858 

 

Doctrina Amsterdam 8 maart 58 

 

Mijne heeren! 

Hoogst aangenaam is het mij dat ik in staat was het gegeven woord te houden en als spreker voor u 

op te treden. Door een uwer geachte leden werd mij namens heeren bestuurderen dezer societeit, de 

voordragt der OverBetuwsche novelle gevraagd welke nog niet in druk is verschenen voor haar dan 

– (mijne heeren) vraag ik uw welwillende aandacht! 

Wilt gij nader weten wat gij krijgen zult -? 

Welnu gij bekomt een preek op bijzondere wijze. Een preek in heel wat afdeelingen met een 

pauzering in ’t midden, met den tekst achteraan, maar toch met een titel of hoofd en dat hoofd is :’t 

Paauwenveêrke. 

 

 



 
  

Leydsche courant, 24 december 1858: 

 
 

Utrechtsche provinciale en stadscourant, 30 december 1858: 
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