
 

 

Tekst van het lied ‘Bloempjen der dalen’ uit de novelle Arme Samuel 
door J.J. Cremer. 

 

Bloempjen der dalen;  

Beekje in het woud;  

Akkers vol gaven;  

Zonne van goud;  

Knaapje aan den boezem;  

Dochterken teer; 

 ‘t Al is een gave, 

 Lof zij den Heer!  

 

Alles is gave 

 Lachjen bij vree; 

 Traantjen bij smarte;  

Zuchtjen bij wee;  

Woedende orkanen;  

Dondergeknal:  

Gaven der liefde,  

Gave is het al!  

 

Alles is gave  

Lauwer en rang;  

Kleuren getover;  

Harptoon en zang!  



 

Blinke 't in verven,  

Juiche de toon:  

Gever der Gaven,  

 

U blijv' de Kroon! 
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