
 

 

197 jaar geleden, op 1 september 1827, werd J.J. Cremer geboren in Arnhem. Het geboortehuis 
stond aan de Roggestraat Wijk E no. 90.  

Bij de foto’s treft u de geboorteakte en de advertentie aan die zijn ouders in de Arnhemsche 
courant hebben geplaatst. Verder heb ik een afbeelding van zijn eerste gedrukte werk, De lelie 
van sGravenhage, een vroege tekening en schilderij, zijn ongepubliceerde toneelwerk ‘De 
dwaling’, en een brief uit 1851 aan uitgever Kruseman. De enveloppe van deze brief is bewaard 
gebleven. De originele brief is slecht leesbaar, vandaar een afschrift.  Tot slot een zelfportret van 
Cremer uit 1857, gemaakt op de deur van zijn huis in Loenen aan de Vecht.   

Een overzicht van het leven van J.J. Cremer in fotos:  JJ Cremer  een leven in beeld 

 

 

 

  

https://www.jacobcremer.nl/fotos/
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